
VVA jeugdvoetbalkamp voor de spelers
van JO11 t/m JO15 op vrijdag 29 juni en

zaterdag 30 juni 2018!

DAG 1



Eindelijk was het dan zover! Het weekend van het VVA Jeugdvoetbalkamp was 
aangebroken!! 

Na een gedegen voorbereiding zouden alle activiteiten nu samen moeten vallen. 

Vrijdagmorgen vroeg stonden onze vrijwilligers Erik Baumann, Erik Verwoerd, Gert 
Stam, Anne van de Voort, Henk van Mourik, Babi de Nkinki de Betue, Gijs-Jan 
Baardman, een aantal mannen van het VVA klusteam en ondergetekende gereed 
om het VVA terrein om te toveren naar een feestelijk event voor de jeugd. Met 
zomerse temperaturen en kunstgras was het nog een hele klus om de tenten en 
de attributen te fieren.  Maar het is onze jongens, met hulp van Breun van 
Rijswijk, op tijd gelukt!

 

  

Om 16:00 melden zich de eerste spelers aan. Na inschrijving bij Greetje werden zij 
begeleid naar hun legertent, alwaar zij met hun team de nacht zouden 
doorbrengen. Want van slapen zou er vast niet veel terecht komen!

      



Om 17:00 opende Gert Stam het kamp en heette alle kinderen en vrijwilligers 
welkom. Ondertussen hadden Greetje Veldhuizen, Jan van Beijnum, Joep Atila, Bert
Gerritsen en  Jan Hardeman zich bij de groep gevoegd. De teamindelingen werd 
bekend gemaakt en ieder kind kreeg een mooi T-shirt van het VVA Voetbalkamp, 
deels gesponsord door Gifts Directs van Peter Harks, in de kleur van zijn of haar 
team.

  

Na het avondeten bestaande uit een lekker frietje met een snack, klaargemaakt 
door Everhard Sukkel en Kim van de Scheur begonnen we met het zeskamp. Ieder 
team (bestaande uit spelers van diverse leeftijden) probeerde zoveel mogelijk 
punten te scoren met het penalty shot, schieten op de stropdas, balvangen, de 
goalkicker, de draaiende voetbal en de speedtest. 

  



  

Na een lekker ijsje voor de verkoeling en een zakje chips gingen de teams naar 
binnen om zich gereed te maken voor de Pubquiz onder leiding van Erik Baumann.

6 rondes met allerlei voetbalvragen zorgden ervoor dat de kids even lekker 
konden bijkomen. Super leuk om te zien hoe de oudste en de jongste spelers 
samen overlegden over de mogelijke antwoorden. En omdat er geen mobiele 
telefoons aanwezig waren, moesten de kinderen zelf hun antwoorden 
verzinnen

  



  

Tussendoor zorgde Kim voor een heerlijke bittergarnituur met cola en sinas voor 
de kinderen.



Als verrassing voor het afscheid van Gert
Stam hadden de jongens en de meiden van
JO13-1 een leuke tekst bedacht op GERTJE
STAM BEDANKT. Gert was helemaal verrast
en bedankte de spelers voor de gezellige tijd! 

Na de pubquiz stormden alle kinderen, als een stel wilde paarden, naar buiten om 
op het hoofdveld nog lekker te voetballen, te chillen in de tent of lekker te knallen 
met de spelattributen. Vooral de goalkicker was favoriet!

 

Eindelijk tijd voor de leiding om onder het genot van een lekker drankje op het 
versierde terras even bij te komen.



Rond 23:30 verzamelde te leiders hun teams en maakten de kinderen zich gereed
om te gaan slapen.

DE NACHT

Deze foto’s zeggen genoeg

     



           

 

Een deel van de JO15 besloten 
om ‘s nachts nog maar een potje 
te voetballen en vielen daarna 
van ellende in slaap in het goal

Niet schrikken ouders, deze 
mannen waren tot diep in de 
nacht nog wakker! De laatste 
uurtjes even bijslapen, zodat om 
half 7 iedereen weer paraat 
stond. 

Joep, Anne, Erik Baumann en 
Ronald van de Laan hadden de 
kracht om tot de volgende 
morgen wakker te blijven. Top!!


